
Een belofte aan de toekomst 

Onder mijn bed ligt een herinnering aan het verleden, 

een belofte voor de toekomst. Een toekomst die nog met 

ongeschreven letters voor de deur staat. 

‘Hallo, ik ben de toekomst die je te wachten staat.’ 

‘Hallo,’ zeg ik dan. ‘Kan je misschien nog een ommetje 

maken. Het verleden heeft zijn koffie nog niet op. Het 

duurt nog even.’ 

Ik wacht op de koffie, roer onrustig de tijd af. Met in 

mijn achterhoofd de toekomst die op me te wachten staat. 

Onder mijn bed liggen de kleren die ik droeg toen ik je 

voor het eerst zag. Ik laat ze daar, hou ze misschien 

nog even voordat de toekomst zijn officiële intrede 

doet. Je weet immers nooit of het tij nog kan keren. 

Ik hou ze daar, nog heel even,  

totdat de koffie op is. 

Sarah van der Pers 



Nederlands recht 

De twee mannen (een bekend, de ander onbekend) gingen op 

in hun gesprek terwijl ik ernaast stond. Ik was ervan 

overtuigd dat de onbekende man mijn bijzijn niet had 

opgemerkt. Totdat hij zijn lichaam bewoog en zich tot 

mij keerde. Met grote opengesperde ogen kwam hij op me 

afgelopen. Hij was maar klein van stuk en ikzelf torende 

minstens 2 koppen boven hem uit.  

Toch voelde ik me minstens 3 koppen kleiner toen hij 

voor het eerst met me sprak.  

‘Waar kom je vandaan?’  

Geen: ‘Hallo. Hoe gaat het? Wat een mooie dag nietwaar.’ 

Enkel die dwingende blik en schaamteloze woorden.  

‘Nederland.’ Antwoordde ik, volledig overtuigd van mijn 

Nederlandse recht. Hij perste zijn lippen en schudde met 

een ontevreden beweging zijn hoofd.  

Ik voldeed niet aan zijn eisen. 

Sarah van der Pers 



Vlekje 

In mijn rechterpalm staat een stipje, waarvan naar mijn 

weten, niemand vanaf weet.  

Het is een klein, rond, bruin vlekje dat precies tussen 

twee lijnen wordt ingesloten.  

Het vlekje is niet als de rest van mijn lichaam. Het 

ontvangt niet dezelfde aandacht als mijn lange vingers, 

mijn koude handpalmen, onhoorbare stemgeluid of 

zomergeurende haarproducten, die mijn omgeving als 

vanzelfsprekend aan mijn zijn koppelt.  

Niet zo vanzelfsprekend is dit vlekje, dat eigenlijk net 

zoveel deel uitmaakt van mij als al dat andere.  

Dus kijk gewoon goed en kijk naar alles wat ik heb. Naar 

mijn kwaliteiten, tekortkomingen, maar ook naar dat 

kleine, ronde, bruine vlekje om mijn rechterpalm.  

Sarah van der Pers


